


Ik ben bijna geschiedenis,

bijna wat is geschied.

Bijna een plas van wat ooit

een onweer was.

Bijna de rode vlek na een glas wijn.
Bijna het lege bord

of één van de gebruikte vorken
van een heerlijk l[aatste avondmaal.
Bijna de voedstervader

na een schrale troost:

“Niemand wordt ooit nog iemand.
Niets wordt ooit nog iets.’

Bijna een houtblok

voor het hopelijk milde vuur.

Bijna bijna, bijna nabij, bijna na mij.

Walter Haesaert




Volgens haar wens zal het
afscheid plaatsvinden in intieme kring.



